
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDESÇA vzw 

Studiedagen Psychoanalyse in Freudiaans-

Lacaniaans Perspectief 

Lamoraal van Egmontstraat 18 

B-9000 Gent 

 

 Praktisch: 
Organisatie en inlichtingen: 

Idesça vzw 

L. van Egmontstraat 18, 9000 Gent 

Fax 09/220.73.05 

Datum: 

22 mei 2013 van 9.00u tot 17.00u 

Plaats:  

Geuzenhuis 

Kantienberg 9 

9000 Gent 

 

Kostprijs: 

€ 35 (studenten: € 10) 

- over te schrijven op rekeningnummer 

   290-0460878-52 van Idesça vzw, Lamoraal 

   van Egmontstraat 18, 9000 Gent met vermelding: 

   Studiedag Sade/sadisme 

- of te betalen bij aankomst 

Lunch: 

Koud buffet voor € 17 (wijn en koffie inbegrepen). 

Alleen mogelijk mits reservering voor 15 mei 

2013. Gelieve uw deelname op de 

inschrijvingsstrook kenbaar te maken. 

Gelieve aangehecht inschrijvingsbewijs op te sturen 

of te faxen: 09/220.73.05 

Het is tevens mogelijk in te schrijven via de 

website van Idesça:  

http://www.idesca-vzw.be  

Voor de artsen is  accreditering aangevraagd. 

 

Bereikbaarheid: 

Per trein: neem aan het station Gent-St-Pieters de 

bussen 55 – 57 – 58 – 70 t/m 74 – 76 & 77 tot de 

halte ‘Muinklaan’ of aan het station Gent-Dampoort 

de bussen 70 t/m 74 – 76 & 77 tot de halte 

‘Muinklaan’. 

Met de auto: er is parkeergelegenheid in de 

ondergrondse parking van het Sint-Pietersplein. 

Plan: http://www.geuzenhuis.be  

Studiedag 

 

 

Van Sade tot sadisme  
 

Geuzenhuis 

Kantienberg 9 - 9000 Gent 

 

22 mei 2013 

 

 
Man Ray, The Imaginary Portrait of the Marquis de Sade (1938) 

 

 

 

 

Idesça vzw 
in samenwerking met 

het Gezelschap voor Psychoanalyse 

en Psychotherapie (GPP) 

 

http://www.idesca-vzw.be/
http://www.geuzenhuis.be/


Van Sade tot sadisme 
 

We staan aan de vooravond van een Sadejaar. In 

2014 zal het 200 jaar geleden zijn dat markies de 

Sade overleed. De libertijnse schrijver liet 

testamentair vastleggen om eikels op zijn graf te 

zaaien opdat bomen ieder spoor ervan zouden 

uitwissen. Hij hoopte immers vurig “dat de 

herinnering aan mij uit de geest van de mensen zal 

verdwijnen”. Tevergeefs, zo zou blijken.  

Al snel ging Sades naam verder leven in het 

zogenaamde ‘sadisme’. Aanvankelijk werd met dit 

eponiem nog verwezen naar “een verschrikkelijke 

afwijking van de losbandigheid”. Vanaf het einde 

van de negentiende eeuw werd de term ‘sadisme’ 

ook in een forensische en klinische context 

gebruikt. Men verwees er mee naar een zonderling 

die geniet van het pijnigen en de pijn van anderen. 

Psychiaters, seksuologen, psychoanalytici en 

psychologen hadden er in eerste instantie een 

“perversie” mee op het oog. 

Sade leeft ook verder buiten de kliniek. De 

verzen, theaterstukken, essays en romans van de 

markies zijn allerminst “uit de geesten verdwenen”. 

Zo werd Sades oeuvre in 1990 opgenomen in de 

prestigieuze Bibliothèque de la Pléiade en werd in 

2001 met de Prix Sade een literaire onderscheiding 

naar hem genoemd. Sades werk werd daarnaast 

veelvuldig becommentarieerd door schrijvers en 

filologen. Deze belangstelling voor Sade kent haar 

hoogtepunt kort na de Tweede Wereldoorlog 

wanneer toonaangevende figuren uit de Parijse, 

intellectuele scène veelvuldig over hem schrijven. 

Deze studiedag wil een gevarieerd licht werpen 

op de figuur van Sade. De lotgevallen van Sade en 

het sadisme worden belicht vanuit zowel de 

psychoanalyse en de psychiatrie als vanuit 

aanverwante disciplines zoals de sociologie, de 

(cultuur)filosofie en de literatuur-, theater- en 

kunstwetenschappen.  

Jens De Vleminck & Lode Lauwaert 

 Programma: 

 

9.00u   Onthaal 
 

9.20u   Welkom en inleiding 

  Lode Lauwaert 
 

9.30u  ‘Du musst Amboss oder Hammer sein’: 

  Sade, von Krafft-Ebing en Freud 

  Jens De Vleminck (UGent & BSP, VVPT) 
  

 10.10u  Klossowski en de wetten van de gastvrijheid 

  Katrien Vuylsteke Vanfleteren 

  (School of Arts/HoGent) 
  

10.50u  Koffie 
 

 11.20u  Sadomasochisme verdient geen 

vergetelheid: sociologische voorstellen 

  Gert Hekma (Universiteit van Amsterdam) 
 

 12.10u Discussie 
 

 

12.40u  Lunch 
 

 

13.50u  Sadisme in tijden van wetteloosheid:  

  Lacan en de administratie van de mens 

  Giorgia Dewitte (GPP) 
 

14.30u  De waanzin van het schrijven: 

  Blanchot over Sade 

  Lode Lauwaert (KU Leuven) 
 

15.10u  Koffie 
 

15u40  Streeft de sadist naar iets anders dan lust? 

  Andreas De Block (KU Leuven) 
 

16.20u  Discussie 
 

16.50u  Slot en conclusies 

  Jens De Vleminck 

Inschrijvingsstrook (terug te sturen voor 15       

mei 2013) 

 

 

Naam: 

 

Voornaam: 

 

Functie: 

 

Organisatie: 

 

Adres: 

 

Telefoon: 

 

Schrijft in op de studiedag Van Sade tot sadisme 

te Gent op woensdag 22 mei 2013 en: 

 

 stort hiervoor €35/€10 op rekeningnummer 

290-0460878-52 van Idesça vzw – Lamoraal van 

Egmontstraat 18 – 9000 Gent met vermelding 

Studiedag Sade/sadisme. 

 

 betaalt €35/€10 bij de aanvang van de 

studiedag.  

 

 zal deelnemen aan het middagmaal (koud 

buffet, wijn en koffie) en betaalt/stort hiervoor 

€17 (Opgepast: geen inschrijving ter plaatse 

mogelijk. Reserveringen voor 15 mei 2013). 

 

 wenst in de toekomst via e-mail op de hoogte 

gehouden te worden van de studiedagen van 

Idesça. 
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